
BIJSCHRIFT
Wat als je je leven een keer
kon overdoen of zelfs 
helemaal herbeginnen?
“Wat zou ik anders doen”,
vragen mensen zich af.
Helaas, je kunt je leven
niet overdoen of herbeginnen.
Wat is geweest, is geweest.
Je kunt wel spijt hebben van
bepaalde daden en feiten,
maar je kunt het verleden
niet zomaar uitgommen.
Je kunt dus - helaas misschien -
geen nieuw leven beginnen,
want je krijgt er maar één.
Wat een geluk, moet je denken,
dat ons leven niet één lange
ononderbroken dag is, 
maar dat de zon elke avond 
ondergaat en de nacht toedekt 
wat het daglicht ons liet zien!
Zo krijg je om het etmaal 
in dat ene leven van je 
een nieuwe dag aangeboden
om als nieuwgeborene
uit de nacht op te staan.
Elke morgen kun je
opnieuw van start gaan.
Geen nieuw leven na al
een keer geleefd te hebben
maar wel dagelijks 
een nieuwe dag op je bord. 
Dus niet: “Helaas, ik kan
mijn leven niet overdoen.
Maar wel: “Gelukkig maar,
zo krijg ik elke dag
een nieuwe kans.”
Je hoeft niet te piekeren
over wat je anders zou 
kunnen of willen doen,
je krijgt elke dag de kans
om te herbeginnen.

Mark Van de Voorde
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je kunt geen
nieuw leven beginnen

maar wel dagelijks
een nieuwe dag

nieuw leven
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