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De Amerikaanse filmdiva 
Dolores Hart die samen 
met Elvis Presley speelde
in heel wat films, daarna
benedictines werd en ook 
abdis is geweest, zei ooit:
‘Als je hoop vindt,
zul je ook geloof vinden.’
Velen denken dat het
het geloof is dat de hoop 
tot lichterlaaie brengt.
Dat is inderdaad vaak zo, 
omdat het geloof ons 
een perspectief aanreikt
dat ons verder brengt 
dan het tijdelijke geluk. 
Toch is het uiteindelijk 
de hoop die ons geloof 
aansteekt om een vuur
van vertrouwen en
engagement te worden.
Dat ondervonden ook 
de apostelen die de hoop 
hadden opgegeven toen 
hun Heer gestorven was.
Toen in hun hoofd 
de hoop opvlamde dat
die dood meer was dan 
het einde van een verleden
maar ook een begin is
van een nieuwe toekomst,
werd hun geloof vurig.
Omdat ze nieuwe hoop 
gevonden hadden, 
ontvingen ze ook geloof.
Geloven is immers mogen 
vertrouwen dat God 
ons niet in de steek laat.
Ook ons geloof kan 
een Pinkstervuur worden, 
als we de vlam van 
de hoop laten branden
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