
BIJSCHRIFT
Eenmaal de winter voorbij is en de zon
zich meer laat zien en voelen begint het.
De jaarlijks opkomende kriebels 
naar een zalige en geslaagde vakantie.

Je kijkt ernaar uit. Je droomt ervan.
Je zoekt op. Je bespreekt met anderen.
Je berekent je budget. Je legt je agenda 
vast. 
Je beslist en boekt. En dan tel je af.

Tussentijds nog wat zorgen en vragen.
Je beluistert positieven verhalen.
Je onderzoekt negatieve ervaringen.
De dag van vertrek nadert.

Dan sta je daar met de valies in handen.
De vakantiedromen worden stilaan 
werkelijkheid.
Toch wat vrees voor een nachtmerrie of
diep in jezelf hoop je dat alles slaagt.
Maar wie of wat zal nu dat bepalen?

De zon? Het eten? De ontmoetingen? 
Het al of niet kunnen afwerken van het 
programma.
Elk van hen zal wel zijn deeltje bijdragen
maar meer dan dat alles zal het vliegen 
van de tijd bepalen of je met een voldaan 
gevoel terugkeert.

Het vliegen van de vakantietijd
dat zorgen en kommer geen gelegenheid 
gunt maar de dromen alle kansen tot 
ontwikkelen gaf
zal die kiem zijn van het GOED GEVOEL
dat DE VAKANTIE IS GESLAAGD.

Antoon Vandeputte
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