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Perfectie

het grote woord in alles

wat men op vandaag wil bereiken.

Alles moet perfect zijn.

Het is de norm waarop je wordt beoordeeld.
Als je de perfectie haalt ga je een bank
vooruit.

Als je de perfectie niet haalt val je naar
beneden.

Goed en wel; het moet perfect zijn maar....
hoever gaan we daarin?

Waar zit de eigenheid dan?

Waar zitten de groeikansen dan?

Waar zit het aanvaarden van het hoogst
mogelijke dan?

Het mens-zijn en menselijk handelen

laten leiden door de perfectie

veroorzaakt heel wat menselijk lijden.

Het ondermijnt het belang van eigenwaarde
en laat zich domineren door een wetmatig
iets.

De mens verliest zijn waarde

en wordt een getal, een maat een norm.

Voor iedereen gelijk zegt de perfectie
maar niet iedereen start met dezelfde
kansen,

het zelfde potentieel, dezelfde droom.

Die vele verschillen geven de mensheid de
kans om vernieuwend te zijn, te ontdekken
te creéren en zelfs te scheppen

Laat de perfectie minder domineren

ze mag inspireren maar moet onze eigen
dromen en mogelijkheden de volle kans
geven.

Ze moet het mindere evenveel kans geven
en de mens het geluksgevoel laten beleven
dat hij er hoe dan ook alles heeft voor
gegeven.
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