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Eerst zien en dan geloven!
Hoe vaak al hebben we dat 
niet gezegd of althans gedacht? 
Beloftes zijn immers maar waar,
als ze worden gehouden.
Er bestaat zoiets als 
gezond wantrouwen.
Dat wantrouwen is evenwel 
slechts gezond, als het niet
alle vertrouwen uitsluit.
We kunnen geen samenleving
opbouwen en onderhouden,
als we elkaar niet enigermate
kunnen en mogen vertrouwen.
Wantrouwen mag niet meer zijn dan 
de waakhond van het vertrouwen.
Niet alleen over beloftes zijn we
vaker wantrouwiger dan nodig.
Ook over feiten zijn we dat.
Ongelovige Thomas was ook zo:
eerst zien en dan geloven!
Tot zijn scha en schande
- het is hem vergeven - 
stelde hij vast dat geloven
zonder zien ook oké was.
Geloven zonder zien
moeten we op vele vlakken.
Op het vlak van wetenschap:
ik kan niet alles zelf ‘zien’.
Op het vlak van relaties:
zonder vertrouwen geen liefde.
Op het vlak van religie:
geloven is allereerst vertrouwen.
Op het vlak van engagement:
zonder durf doe je niets.
Soms moet je eerst geloven
om te zien, zelfs om
te kunnen zien.
Aan de grondslag van veel
ligt geloof in de zaak.
Aan de grondslag van leven
ligt geloof in jezelf en elkaar.
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