BIJSCHRIFT

Laaiende ruzie of een hard dispuut,
een vernederende blik en nagekeken
worden of stomweg een mis begrepen
uitspraak... .

Als alles dan vastgelopen is en
woorden en tekens schijnbaar niets
meer uithalen,

wat is er dan nog mogelijk om elkaar
weer nabij te komen?

Hoe kan ik me dan opnieuw richten
naar de andere toe?

Moet ik vergeten of toegeven,
bemiddelen of uitleg geven?

Probeer dan eens jezelf te overtuigen
de weg te gaan van opnieuw te geven
en zelfs tot in de overtreffende trap,
te VERGEVEN.

Het opnieuw kunnen geven is het
vergelden loslaten.

Een eerste stap zetten

die begint met de andere de rug niet
langer toe te keren en elkaar zacht aan
te kijken.

Ontspan je gebalde hand en breng je
lichaam tot rust om dan de andere je
open hand te reiken.

Laat de harde snijdende woordenschat
los en vervang ze door woorden van
ontmoeten,

met een open blik of een open vraag.

Daarvoor moet je jezelf overtreffen,
je imago in de luwte laten

en geloven in het gebeuren van de
ontmoeting die bron is van vergeven.

Antoon Vandeputte

SCAN MIJ
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