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De tijd dat geloven 
vanzelfsprekend was,
ligt allang achter ons.
Vandaag is het veeleer
vanzelfsprekend om 
te zeggen of te beweren 
dat je niet gelooft.
Vanzelfsprekendheden
zijn minder overtuigingen
waar men achterstaat,
dan aanpassingen aan
conventie en sociale druk.
Ze overkomen je vanzelf,
ze komen niet uit jezelf.
Toen waren er velen die 
zich nooit afvroegen 
of ze wel geloofden.
Enkel bij een pint te veel
toonden ze de verborgen
barsten in hun geloof.
Weggaan deden ze niet.
Nu zijn er velen die 
zich nooit afvragen
wat de consequenties
zijn van niet te geloven.
Enkel bij momenten 
van pijn en leed laten
ze horen dat hun hart
een stiekem verlangen 
naar geloven verbergt.
Omkeren doen ze niet.
Vanzelfsprekendheden
lijken immers veiliger 
om aanvaard te worden.
Voor veiligheid geeft 
men zijn vrijheid op.
Ook inzake overtuiging.
Geloof vergt de moed
van tegendraadsheid.
Wie vandaag durft te
geloven, toont dat hij
een vrij mens is.
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