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We hebben het allemaal 
wel eens, uitstelgedrag.
Geen zin, geen tijd, geen...
‘Les excuses sont faites
pour s’en servir’,
zeggen Franstaligen.
Maar ook wij, Vlamingen,
vinden wel vaker een reden,
een uitleg of een excuus
waar we ons van bedienen
om iets niet meteen te doen.
Soms is dat een goede zaak.
Als je met een boze mail
zou reageren bijvoorbeeld.
Dan laat je best je ergernis
enkele graden zakken,
tot je boosheid niet meer
in vuur en vlam staat.
Maar merendeels is dat
niet de reden van ons
uitstelgedrag.
Misschien zijn we bang
om iets te doen. 
Of we durven niet echt,
omdat we niet weten
hoe men zal reageren.
In die gevallen lijkt
ons uitstel op afstel.
Want hoe langer je wacht,
hoe riskanter het wordt
dat het er niet van komt.
Er zijn ook mensen die 
uitstellen om te ‘leven’.
Sparen voor later heet dat.
Eenmaal oud heb je geen 
zin meer om te doen 
wat je ooit had willen 
doen maar niet deed.
Zonde van je geld dat
daar nu ligt te slapen.
Later is (meestal) te laat,
nu is het moment.

Mark Van de Voorde


