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Je zou kunnen denken
dat wie vast, daardoor 
ook spaart en bespaart.
Dat is echter niet waar 
vasten voor staat
en is bedoeld.
Versterven om te sparen
zou zelfs een misbruik
zijn van het woord vasten.
Er zijn helaas miljoenen 
mensen die moeten derven, 
omdat ze in armoede leven.
Zij sparen niet, 
zij lijden honger.
Vasten is nimmer uit dwang,
vasten is altijd uit vrije wil.
Dat mensen uit ellende
verplicht honger lijden, 
is een schande en 
een smet op ons blazoen
van medemenselijkheid.
Vasten mag geen gevolg 
zijn van tekort of gebrek.
Vasten is bedoeld als aanzet
tot grotere zelfkennis 
en tot meer solidariteit.
Wie vast, spaart niet.
Hij investeert en deelt uit.
Voor zichzelf investeert hij
in bewuster leven, bevrijd 
van het gewicht van bezit.
Het geestelijke overwint 
het zakelijke,
het immateriële haalt het
op het materiële.
Voor anderen wordt hij
barmhartiger en vrijgeviger.
Hij deelt van wat hij heeft
en van wat hij leeft,
opdat anderen meer mens
zouden kunnen worden.
Vasten is investeren.
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