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Of ik altijd heb geloofd, 
vroeg iemand me ooit.
Misschien, zei ik aarzelend.
Of ik dan aan mijn geloof
nooit heb getwijfeld?
Ach, heel vaak zelfs, zei ik.
Want zonder twijfels was
mijn geloof niet wat het 
nu is: rustig vertrouwen.
Wie geen twijfels kent, 
kan helemaal niet geloven. 
Hij denkt immers te weten. 
En geloof is geen weten.
Geloven doe je pas, als je
vanuit je twijfels durft 
je over te geven aan wat 
je verstand te boven gaat.
Bij de oever van de twijfel
ontmoeten geloof en rede
elkaar in hun zoektocht
naar meer waarheid.
Ook de wetenschap maakt
slechts grote vorderingen
door te durven twijfelen 
aan wat ze had ontdekt.
Als ik twijfel, denk ik na.
Zonder nadenken en weten
dat je veel niet kunt weten, 
kom je nooit tot het besef
dat de waarheid groter is
dan je redelijk verstand.
De twijfel is de hardste
schreeuw om meer geloof. 
Maar dat licht van geloof
ontvang je niet zonder de
slagschaduw van de twijfel.
Twijfel is geen vijand maar 
een vriend van het geloof.
Onder de voorwaarde dat we 
ook twijfelen aan de twijfel.
De twijfel is geen hinderpaal
maar een opstap naar geloof.
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