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Delen.
Als jonge kleuter één van de 
moeilijkste handelingen
die ons wordt aangeleerd. Een 
handvol chips of snoep
en je moet die delen met je 
omgeving. Lastig en benauwelijk.
Het voelt aan als verliezen.

Delen.
Na het optellen, aftrekken en 
vermenigvuldigen
is delen de bewerking die ons als 
laatste werd aangeleerd.
De moeilijkste van de vier omdat je 
- anders dan bij de eerste drie -
soms met een rest zat en dat je het 
gevoel kreeg dat je een fout maakte.

Delen.
Als het moet of opgelegd is, dan lukt 
het niet. 
Het voelt aan als afgeven. Onvrede 
maakt dat delen geen basis van ons 
menselijk handelen wordt 
en dat we alle mogelijke wegen 
zoeken om het uit de weg te gaan.

Delen.
Het kan toch iets deugddoends 
worden, iets van harte,
iets diepmenselijk. Want als je in het 
geven in de ogen van de andere
het geluk ziet, je een gemeende 
glimlach krijgt dan voel je 
dat er in het delen altijd iets 
overschiet dat je mag houden:
VREUGDE!

Antoon Vandeputte


