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Hoewel Kerstmis met de meeste 
aandacht en vooral het meeste 
feestgedruis gaat lopen is 
Pasen veruit het belangrijkste 
scharniermoment op de christelijke 
kalender. De zogenaamde sterke 
tijd voor het hoogfeest van Pasen 
culmineert in de Goede Week, 
waarin de belangrijkste inhoudelijke 
geloofspunten gebundeld zitten. 
In eenvoudige maar sprekende 
handelingen en symbolen komen 
we tot de kern van ons christen zijn. 
De voetwassing spreekt haast voor 
zich; je verzorgt en heelt de onderste 
ledematen van de andere, je maakt 
jezelf letterlijk kleiner om ervoor te 
zorgen dat je medemens zich beter 
voelt en weer verder kan. De liefde 
voor de naasten is een sleutelconcept 
in het geloof: zie de ander minstens 
even graag als jezelf. Het tweede 
basisbegrip – of houding is er eigenlijk 
nauw mee verwant. Omdat je als 
christen naastenliefde nastreeft wil je 
mensen steeds nieuwe kansen geven, 
ook al doen ze je de duivel aan. De 
kruisdood is het ultieme negatieve 
wat mensen elkaar kunnen aandoen. 
Net het kruis echter wordt het 
symbool van de vergeving, het teken 
dat negativiteit gekeerd kan worden 
en niet noodzakelijk een eindpunt 
inhoudt. En daarmee komen we bij 
het derde punt. Het zwaartepunt van 
ons geloof, dat we de opstanding of 
verrijzenis mogen verwachten. De 
beloofde eeuwigheid zoals ik onlangs 
las in een rouwbetuiging. In het 
paasverhaal geven de evangelisten dit 
heel treffend weer met het beeld van 
het lege graf. 
Na het verdriet komt de verbazing 
die omslaat in vreugdevolle 
hoop, de grondhouding van het 
christendom, het geloven in de 
opstanding. Het beeld van het lege 
graf is goedgekozen in die zin dat 
het - ook figuurlijk - alle ruimte biedt 
om opstanding in te vullen. De 
weggerolde steen kan je zien als het 
sluitstuk van de veertigdagentijd en 
de Goede Week. Met Pasen gaat alles 
(weer) open, komt er licht binnen en 
krijgt het leven opnieuw kansen.
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