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Over het geloof kun je 
blijven discussiëren.
Was dat niet echt nodig, 
dan was ook theologie 
niet nodig, zelfs overbodig.
Gelukkig is het geloof 
veel complexer dan 
ongelovigen vaak denken.
Was het geloof simpel, 
dan was het niet bestand 
tegen de evolutie van 
cultuur en samenleving. 
Precies omdat God 
altijd ontsnapt aan ons 
bevattingsvermogen en 
elke tijd nieuwe vragen 
stelt over Hem, 
zal het geloof voor altijd
een overtuiging zijn om 
over na te denken. 
Belangrijk is wel dat 
we het geloof dan niet 
opsluiten in redeneringen 
en we niet proberen God
te vangen in formules.
Pas dan zou het geloof 
te ‘ingewikkeld’ worden.
In twee betekenissen: 
het wordt te moeilijk 
om het te begrijpen 
en het wordt ingepakt 
in een theorie die je 
veilig op kunt bergen. 
Geloven moet je beleven 
om het te begrijpen. 
Jezus zei aan wie vroegen 
of Hij de Gezondene was:
‘Kom en zie!’
Het geloof is niet
‘ingewikkeld’, als je het
‘uitpakt’ in goedheid,
daden en liefde.
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