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In het oude kerstlied 
‘Door de liefde laat 
u wekken’ zingen we:
‘Vrede, vrede, vrede 
op aarde aan alle mensen 
die van goede wille zijn.’
Dit refrein citeert Lucas.
In zijn evangelie vertellen
de engelen aan de herders 
dat de Messias is geboren,
de redder die vrede brengt.
Ze besluiten hun boodschap
met die mooie vredeswens.
De zegen van de vrede komt 
hen toe die van goede wil zijn. 
Dat wil zeggen: je hoeft
niet meteen volmaakt te zijn.
Het is de intentie die telt.
Een vredevol hart klopt in 
een zachtzinnige inborst.
De vrede van Godswege 
is voor hen die bereid zijn 
zich op weg te begeven 
naar de kleine mens, 
zoals de herders die meteen
op zoek gingen naar 
het kind in de voederbak.
Vrede is voor hen die 
hun angst overwinnen 
– ‘Wees niet bang’, zei 
de engel tegen de herders – 
en die zich spoeden 
‘om met eigen ogen te zien 
wat er gebeurd is’ en daarna
van het heuglijke nieuws 
te vertellen en te getuigen.
Daarom is ook waar:
wie ‘van goede wille’ is,
krijgt niet alleen vrede, hij
brengt zelf ‘vrede op aarde.
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