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Eerst zien, dan geloven.
Mensen zeggen dat vaak.
Achterdocht is begrijpelijk.
Wat je niet gezien hebt, 
kan ook niet waar zijn.
Dat dacht ook Thomas, 
toen zijn medebroeders 
hem vertelden dat Jezus 
hun was verschenen.
Wij noemen hem daarom 
de ongelovige Thomas.
Ongelovig wou Thomas 
nochtans niet echt zijn. 
Hij wilde enkel een bewijs 
voor de beweringen.
Die kreeg hij, toen Jezus 
nogmaals verscheen.
Thomas ging overstag.
Of hij gelukkig was met zijn 
‘eerst zien, dan geloven’ 
is zeer de vraag.
Ik denk dat hij zich voor
de kop kon slaan: had ik 
maar meteen geloofd!
Ik denk dat hij eigenlijk 
al overstag was gegaan, 
nog vóór Jezus verscheen.
Daarom was hij gekomen.
Zijn stiekem geloof had hem 
naar de afspraak gestuurd.
Vaak moet je eerst geloven
om te kunnen zien.
Kunnen zien vraagt vaak 
overgave aan het onbekende, 
bereidheid om het ongewisse 
tegemoet te willen gaan.
Zet je nooit de stap 
om te durven geloven, 
krijg je ook niet de kans 
om grootse dingen te zien.
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