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In mijn jongste boek
‘Niet in onze naam’ vertel ik 
dat iemand mij ooit vroeg of 
ik de Bijbel kon samenvatten 
in drie woorden en ik toen
antwoordde: ‘En toch…’
Zijn dat geen twee woorden?
Neen, de puntjes staan voor 
een eindeloze reeks van 
hoopvolle Godsgeschenken, 
ondanks tegenslagen en 
schijnbare uitzichtloosheid. 
Daar gaat de Bijbel over: 
ondanks angst en wanhoop, 
lijden en dood is er hoop 
op beterschap en liefde, 
barmhartigheid en verrijzenis.
Na de duisternis komt licht.
Wat er ook gebeuren mag, 
de en-toch-belofte krijgt 
het laatste antwoord: 
‘Ik ben met jullie, alle dagen 
tot het einde der tijden!’
Daarom moeten we blijven 
hopen: ‘L’espérance est 
un risque à courir’, schreef  
journalist Jérôme Cordelier. 
(De hoop is een risico 
dat we moeten lopen.)
Maar om te kunnen hopen 
moet je kunnen wachten. 
Een wachten met de kracht 
van verwachten, wachten
als vertrouwvol verlangen.
Daarover gaat advent: 
in het duister hoopvol 
uitzien naar het licht 
dat verschijnen zal.
Ondanks… en toch…
Na vier kaarsen 
van verlangen verschijnt 
de ster van hoop.
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