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Met Kerstmis vieren we 
de ‘menswording’ van God.
Een moeilijk woord 
om te zeggen dat Jezus 
niet alleen als een goddelijke 
persoon onder ons was, 
maar ook als waarlijk mens 
ons leven heeft gedeeld, 
heeft rondgelopen, 
handen geschud en 
handen opgelegd, 
geluisterd en gesproken,
gegeten en gedronken,
pijn gevoeld en pijn geheeld.
Even kwetsbaar en gevoelig, 
even bang en radeloos soms, 
even nabij en even eenzaam, 
zoals mensen kunnen zijn.
God is deelachtig geworden 
aan het leven van elke dag.
In Jezus is God ons naderbij 
gekomen en dus bereikbaar.
Maar als God zozeer zich
de mens heeft aangetrokken, 
moeten we ons durven 
de vraag te stellen: 
trekken wij wel voldoende 
ons de medemensen aan, 
onze naasten van hier 
en onze naasten van elders?
‘Neem wat je ten diepste bent, 
lichaam van Christus, 
word wat je ontvangt, 
lichaam van Christus.’
Die woorden, in de eucharistie 
net voor de communie soms
door de priester ons toegezegd,
roepen ons op om Christus 
na te volgen: toegewijd aan 
de wereld en de mensen, 
met de steun van God.
Doe als God: word mens!
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