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De heilige Geest is

coach van ons handelen
en Scheidsrechtes

van ons geweten

uitgeverij MUURKRANTEN vzw 53ste jaar ¢ 7x per jaar 3 affiches

AF 1362 Geloofskrant ¢ van 16 april tot 31 mei 2026

Uitgeverij Muurkranten vzw « Monnikenwerve 1 « 8000 Brugge
Tel. 050 31 26 01 ¢ e-mail: info@muurkranten.be
www.wensmomenten.be

Pinksteren is het feest

van de heilige Geest.

Met die derde persoon
van de Drie-eenheid
bedoelen we dat God

nog steeds bij ons is.

Bij ons en ook in ons.
God is de Gans Andere.
Daarom spreken we

in het Onzevader van
Onze Vader in de hemel.
In de persoon van Jezus
was God mens geworden.
Maar toen Jezus gestorven
en verrezen was, heeft Hij
de wereld verlaten.

Hij liet zijn leerlingen
toch niet in de steek.

Hij beloofde zijn leerlingen
een Helper, Gods Geest.
Met Pinksteren herdenken
wij het moment dat zij dat
begrepen en ervoeren.

De Bijbel vertelt het erg
beeldend: vlammen als
vuurtongen op hun hoofd.
Wij zouden zeggen: er
ging hun een lichtje op.
Of ook: ze stonden

in vuur en vlam, zo
enthousiast waren ze.
‘Enthousiast’ komt van
het Grieks en wil letterlijk
zeggen: bezield door God.
God is ook in ons actief.
Hij inspireert ons om

op te staan en zet ons aan
om het goede te doen.

De heilige Geest is

coach van ons handelen
en scheidsrechter

van ons geweten.
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